Startweekend Kerk aan de Maas en de Groene Tuinkerk, 13 en 14 september.

Aan het begin van het nieuwe seizoen is er een Startweekend van Kerk aan de Maas en de
Groene Tuinkerk. Dit alles vindt plaats in Kerk aan de Maas in Bolnes op zaterdag 13 en
zondag 14 september.

We hopen natuurlijk dat u komt!

In het kort het programma:

Op zaterdagmiddag willen we een gezellige middag houden voor jong en oud met een
spelcircuit waar we met elkaar een variant op het spel “lk hou van Holland” gaan doen. De
inloop is vanaf 14:00 uur, om 14:30 uur starten we met het spel, in teams.

Na afloop is er een pannenkoekenbuffet, met vooraf soep en natuurlijk een toetje!

In de gezamenlijke kerkdienst op zondag 14 september, aanvang 09:30 uur, zal het koor de
Zaaiers en Karin de Rooij hun medewerking verlenen. Het thema van deze kerkdienst is
Geloofskracht. In de dienst, waarin nevendienst is, worden de aftredende ambtsdragers van
beide kerken bedankt, Joost Trouw bevestigd als ouderlingkerkrentmeester en Carla Trouw
voorgesteld als 1e scriba.

Na de dienst is er koffiedrinken in de grote zaal met iets lekkers bij de koffie, aansluitend
sluiten we dit startweekend af met een hapje en een drankje.

Wij stellen uw hulp en aanwezigheid erg op prijs op deze dagen.

Helpt u mee en/of doet u mee? Want vele handen maken licht werk!

We hebben uw hulp nodig bij:

Voor de zaterdag:

- Jong en oud die meedoen aan de het spel Ik hou van Holland”: de spellen die we daarbij
gebruiken zijn goed te spelen voor jong en oud(er)! ledereen kan hier aan meedoen! Het
gaat deze middag erom dat we in een ontspannen sfeer en gezelligheid samen optrekken en
plezier hebben! Alle spellen worden in teamverband gespeeld, de spellen kunnen zowel
zittend als staand gespeeld worden. Als u iets aandoet in de kleuren rood- wit - blauw past
het helemaal in het thema van deze middag.

- Gemeenteleden die iets willen bakken voor bij de thee en koffie.
- Gemeenteleden die pannenkoeken willen bakken.
- Gemeenteleden die pannenkoeken mee-eten.

- U kunt ook kiezen: meedoen met het spel en pannenkoeken eten of alleen meedoen met
het spel of alleen Pannenkoeken komen eten.

Voor de zondag:
Gemeenteleden die iets willen bakken voor bij de thee en koffie.

Gemeenteleden die hapjes willen verzorgen voor bij het drankje.

Voor de zaterdag geldt: graag aanmelden voor 8 september, zodat de pannenkoekenbakkers
weten hoeveel ze moeten bakken. Ook voor het indelen van de teams is het handig om te
weten wie er komen. Als u zich aanmeldt geeft u dan ook door of u meedoet met de
spelmiddag en/of het pannenkoeken eten?!

Voor deze middag zetten we de Activiteitenpot neer, daar kunt u een vrijwillige bijdrage voor
de zaterdag in doen.



Boodschappenbriefjes.

Wilt u cake bakken, koeken kopen, pannenkoeken bakken of hapjes maken? Dan kunt u op
zondag 31 augustus en zondag 7 september een boodschappenbriefje meenemen waarop
staat wat u kunt maken en wanneer we de boodschappen graag ontvangen. De kosten die u
maakt kunt u bij ons indienen!

Bijvoorbeeld: van een blok jong belegen kaasblokjes snijden en samen met een druifje op
een spiesje zetten en dit op zondag meenemen naar de kerk. Of andere hapjes klaarmaken.
Zo kunnen we met elkaar er een geslaagd startweekend van maken!

Doe jij, doet u mee?!

Na de kerkdienst op 31 augustus kunt u zich aanmelden bij Joke, Wil en Janny, zij hebben
dan ook de boodschappenbriefjes klaarliggen om mee te nemen.

Na de kerkdienst op 7 september kunt u zich in de Groene Tuinkerk aanmelden bij Mathea,
zij heeft dan ook nog boodschappenbriefjes bij zich.

Na de kerkdienst op 7 september kunt u zich in Kerk aan de Maas aanmelden bij Wil en
Janny, er liggen dan ook nog boodschappenbriefjes klaar.

Heeft u op zaterdag vervoer nodig laat het ons weten! Per mail of telefoon kan dat natuurlijk
ook:

Joke Kooiman 06 272 747 26, jamkooiman@gmail.com

Wil Wendrich 0180 487050 / 06 820 664 97, scriba@pgbolnes.nl

Janny van der Voort 0180 414101/ 06 400 184 20, vandervoortromeijn@gmail.com



